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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 1 OKTOBER 

 

We wensen u en jou een gezegende en goede bespreking met elkaar!  

 

Morgendienst  

Schriftlezingen: Lukas 7 : 11 – 17  

Vragen: 

1. In onze beide handen staat een M geschreven: Memento Mori. Wat betekent dat? 

Hoe komt het dat wij daar zo weinig aan denken? 

2. De dood is ook beeld van de geestelijke dood, waar we van nature allen in liggen. 

Wat houdt dat in? Had de Heere Jezus nog hulp te verwachten van de dode 

jongeling? 

3. Jonge mensen, vindt je het geen voorrecht dat er mensen zijn die om je geven en 

die verdriet hebben over je onbekeerlijkheid? Mensen die je daarom steeds maar 

weer waarschuwen voor de zonden? Of vindt je dat niet nodig of zelfs 

vervelend? 

4. De dood wordt wel de ‘koning der verschrikking’ genoemd. De Heere Jezus is de 

Levensvorst. In de geschiedenis van vanmorgen ontmoetten deze twee elkaar. 

Jezus gaat niet opzij voor de dood. Waar hebben de dood en hét Leven elkaar in 

het bijzonder ontmoet? Wat is daar het gevolg van? 

5. Jezus ontmoette de jongeling en maakte hem levend door Zijn machtswoord te 

spreken. Doet de Heere dat nog? En wat is daar dan de uitwerking van? Is het uur 

van zo’n Godsontmoeting al aangebroken in uw leven? 

6. Dit wonder had een wonderlijke uitwerking. Wat wil het zeggen dat de jongen 

begint te spreken? Hoe gebeurt dat vandaag als iemand levend gemaakt wordt? 

Wat wil het zeggen dat Jezus de jongen aan z’n moeder teruggeeft en dat hij mee 

terug naar huis gaat? 

7. Waarvan is de opwekking van de jongeling te Naïn een voorspel? Probeer eens 

wat door te spreken over het feit dat er dan ‘tweeërlei opstanding’ zal zijn? Hoe 

zal het dan met u/jou zijn? 

 

Avonddienst 

Schriftlezing: Jesaja 1 : 1 – 20  

 

 


